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Ben jij al eens een keer
geëmigreerd of heb je al heel
lang het gevoel dat je wilt
emigreren? Ik ben Kim en ik
vertel je er alles over in dit
online gratis magazine Durf 
te emigreren. Dit is de eerste
editie en super spannend! 
Ga je het lezen, raak je
geïnspireerd, word je er blij
van? In dit magazine vind 
je alles over emigratie naar
Valencia en omgeving, tips,
weetjes en foto´s om je te
inspireren, motiveren 
en doelen te stellen om je
droom achterna te gaan. 

Durven  em igrer en

Even jij-tijd om dichter bij
jezelf te komen door stil te
staan bij de keuzes 
die je in je leven maakt. Als
emigratiecoach en een
liefhebber van het schrijven
van korte verhaaltjes, hoop ik
je door middel van dit online
magazine te inspireren en je
dichter bij je droom te
brengen. Is dat nou emigreren
of toch in Nederland blijven,
alles is okay! Iedere keuze is
op dat moment de juiste! Wil
jij emigreren en heb je hulp
nodig? Laat het me weten op
durfteemigreren@gmail.com

Hé           
ga je mee 
stralen?

ZON
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Zoals jullie misschien al wel
weten is het hier (bijna) altijd
zonnig, 300 dagen weliswaar,
met een mooie blauwe lucht,
weinig wolken en tot laat in
de avonduren een aangename
temperatuur. Het regent niet
veel maar als het regent dan
stort het naar beneden en ben
je binnen 30 seconden zeiknat.
Een regenpak kennen ze hier
niet dus de meeste
Spanjaarden blijven dan liever
thuis dan dat ze op pad gaan
wanneer het regent. De zon
maakt je vrolijk, je krijgt veel
vitamines binnen, je hebt zin
om dingen te ondernemen,
later op te blijven, vrienden en
familie te zien, Valencia te
ontdekken en nog veel meer!

Durf! te emigreren
Het weer in Spanje

Column
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Toen ik in 2018 besloten had
om te emigreren dacht ik dat
´het weer´ niet allesbepalend
zou zijn waarom ik me hier
in Valencia zo fijn voelde.
Maar langzaamaan besef ik
me dat dat wel degelijk
uitmaakt. De dagen voelen
langer mede door de zon
maar ook omdat er nadat je
klaar bent met werken,
maakt niet uit hoe laat, er
nog altijd leven op straat is,
door de aangename
temperatuur. Ook in de
wintermaanden wanneer het
in de namiddag toch wel
wat afkoelt, zitten de mensen
nog op het terras of komen
ze ergens samen om even
gezellig bij te kletsen.
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Eind Oktober hebben we te
maken gehad met een
uitzonderlijke natuurramp,
DANA, zoals iedereen denk ik
wel heeft gehoord. DANA
heeft heel veel schade
aangericht en het zal nog
lang duren voordat alles weer
hersteld is. Dit was heel gek
om mee te maken, zeker
omdat het zo dichtbij is
gekomen. We krijgen uit alle
hoeken heel veel hulp en dat
wordt zeer gewaardeerd.
Dankjewel daarvoor! Ondanks
de zon weer schijnt en het
leven weer doorgaat sta ik er
nog iedere dag bij stil hoeveel
geluk we hebben gehad...

Kim 
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Gedichtje

Soms is het net goed
om even niets te zeggen

de conversatiestroom
een keer aan banden leggen

die stilte laten vallen
een adempauze nemen
geen opmerking in zicht

de aandacht niet claimen

hetgeen rondom je gebeurt
met je stem niet verstoord

en merk dat als je even zwijgt
je de ander beter hoort

Snapper
@snapperniksvan

Laat je inspireren
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https://www.instagram.com/snapperniksvan/


Sta eens stil bij...
Het schrijven van een brief

Het schrijven van een brief naar je ouders die in Nederland wonen, je

beste vriendin waar je altijd een wijntje mee ging drinken, je kleine

neefje en nichtje die je ontzettend mist nu jij in Spanje woont, klinkt

toch geweldig?! Het lijkt zo simpel, een brief schrijven maar we vinden

het vaak lastig. Lastig omdat je er de tijd voor moet nemen en dan ook

nog eens: Als je klaar bent met de brief schrijven dan moet je deze op

de post doen. En laat dat nou eens niet zo gemakkelijk zijn als in

Nederland waar je op bijna iedere hoek van de straat een brievenbus

hebt staan. Al met al neemt het veel tijd in beslag. Reageren op een

WhatsApp bericht is dan toch ook veel makkelijker? Of gewoon een

hartje, dat je laat weten dat je het bericht op Instagram hebt gezien en

het leuk vindt wat de ander post. Toch zal je merken dat wanneer je de

tijd neemt om er voor te gaan zitten de ideeën vanzelf komen, je meer

zegt dan je wilde zeggen, je jezelf verbaasd door het ook echt leuk te

vinden. Leuk omdat je geïnspireerd raakt en je dankbaar voelt door de

tijd die je voor jezelf en voor de ander hebt genomen. Tip: Voordat je

de brief in een envelop stopt, stop er dan een leuke foto, bloemetje of

iets anders leuks bij. 

Hoe tof is dat?
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Wie iets prachtigs wil zien moet zeker naar Morella
gaan. Met de auto ongeveer 2 uurtjes vanaf Valencia
kom je aan op dit lief plekje. Voordat je aankomt zie
je vanuit de verte het dorp bovenop 

Een dorpje in de verte bovenop de
bergen met zijn behouden stadsmuur
er nog omheen.

Doen!Doen!
-Morella-

de bergen liggen. Dat alleen al is een bijzondere
gewaarwording. De oude stadsmuur eromheen maakt het
uniek en je ontkomt niet aan het gevoel dat je een
Spaanse geschiedenis binnentreedt. 
Wanneer je het dorpje binnenkomt word je overspoeld door 
een oase van rust en de pracht van de historische gebouwen met één
winkelstraat. Met aan het begin een kleine bakkerij dat brood verkoopt
dat als een wolk uit elkaar valt, Panadería Dominguez. 
Niet te vergelijken met het brood in Valencia :) 
De straatjes zijn pittoresk en verderop kun je het kasteel betreden en
heb je het mooiste uitzicht over het dorp. Op de een of andere manier,
overal waar je bent, heb je een view van 360 graden en voel je de
vrijheid. Je besteedt hier ongeveer een halve dag. Alleen de weg er
naar toe is al mooi. Het is zeker de moeite waard om, wanneer je meer
dan 4 dagen in Valencia bent en een auto gaat huren, Morella te gaan
bezoeken. Laat het me weten als je er bent geweest :)



Morella











Het is super tof om hier je vakantie te vieren maar
45 graden, de heetste maand van het jaar en heel

veel toeristen?

Weetjes over Valencia

Een vakantie in Augustus in Valencia, is dat wel zo leuk?

Er zijn twee dingen die je moet weten en je kunnen helpen
om deze keuze te maken:

Het is ontzettend warm in Juli en Augustus. Als je van
bakken op het strand en in de ochtend van uitslapen

houdt, dan kun je makkelijk een vakantie in de
zomermaanden boeken! 

Vind je het leuker om de stad en haar omgeving te
ontdekken en ben je meer in voor een stedentrip dan is

het aan te raden om niet tijdens de hete zomermaandan
een vakantie naar Valencia te boeken.
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Hoe langer ik hier woon hoe meer ik verlang naar de
winter. Wel de Spaanse winter natuurlijk :) Dat vind ik
eigenlijk heel gek want toen ik hier als vakantieganger
rondliep vond ik de hitte super fijn! Misschien omdat ik

het in Nederland altijd koud had... 

Sinds vier jaar neem ik zelfs iedere keer een duik in de
(koudste) riviertjes waar Waka en ik naar toe gaan.

Dat was de eerste twee jaar niet zo en vond ik het echt
té koud. Nu moet ik het gewoon doen want daarna

voel je je helemaal top. Misschien is het ook wel omdat
ik nu de 40 gepasseerd ben haha!

Dus is een vakantie in augustus aan te raden?
Wanneer je een echte strand- feestganger bent dan zit

je hier goed in de zomermaanden maar als je het
heerlijk vindt om de stad te verkennen, en meer dingen
overdag te ondernemen dan raad ik je aan om buiten

de zomer naar Valencia te komen.
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Het gehele jaar (september t/m mei) is het erg lekker
maar in maart en april regent het veel. Dus als je denkt,
YES de lente begint bijna, dus even voor mei alvast wat

zon meepakken, dan moet je gewoon in Nederland blijven.
Waarom? De kans op regen is heel groot! Maar de rest

van het jaar gewoon naar Valencia komen!

-Tip-







Ontdek wandelingen
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Wil je graag emigreren maar weet je (nog) niet in welk dorp of
stad in of rondom Valencia je wilt gaan wonen dan kun je hier

een Ontdek-wandeling boeken. 

We gaan dan de onbekende plekjes ontdekken en zal je alles
vertellen wat je wilt weten over emigratie. Door echt in het

onbekende Spaanse leven te duiken krijg je een steeds beter beeld
bij wat het daadwerkelijk inhoudt: emigreren! 

Op vakantie in Valencia? 
Dan kun je natuurlijk ook een Ontdek

wandeling boeken!

Ja! Ik wil een
Ontdek wandeling!

http://durfteemigreren.com/Ontdek-wandelingen/
http://durfteemigreren.com/Ontdek-wandelingen/
http://durfteemigreren.com/Ontdek-wandelingen/


Toffe plek
Lekker op z´n Italiaans!

Een cafeetje van een Italiaanse
familie met alle gezelligheid,
rijkheid en professionaliteit.

Naast het Ayuntamiento, het
gemeentehuis, ligt    
                     in een klein verstopt
straatje. Je schrijft caffé met
twee ff omdat het een Italiaans
restaurant is. Ik vind het
heerlijk om te verdwalen en dan
ineens dit plekje te vinden. Het is
een café/restaurant waar je
lekker in de schaduw, verstopt,
rustig kan ontbijten of lunchen.
Let op: Dit barretje is tot 17:00
open. Instagram: Kiró Caffe

De familie is erg lief en de
binnenkant van het café is ook de
moeite waard om te gaan bekijken.
Het terras is simpel maar relaxed.
Dus als je gaat afrekenen ga dan
vooral naar binnen om zo even de
familie te ontmoeten en te kijken
hoe het er van binnen uitziet.

Kiró
caffé
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https://www.instagram.com/kiro.caffe/


Op 5 januari verschijnt het volgende gratis online magazine 

Mocht je het leuk vinden om iedere maand nieuwe verhalen
over emigratie, inspiratie en tips om doelen te stellen te

ontvangen dan kun je je hier aanmelden.

Dankjewel voor het lezen! 

Tof dat je een moment voor jezelf hebt genomen! Dat is echt
heel waardevol en hoop dat het je ook een beetje blij heeft

gemaakt 

Durf te emigreren.
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http://durfteemigreren.com/Gratis-magazine/

